We kennen ze eigentlijk a'
jong en oud, dame of heer,

i,

enieten van een potje voetbal. De g
kantine. De mannen en vrouwen die verantwoordelijk zijn voor he

¥Oor te zorgen dat
. ‘en yrouwen van de
erhoud van het voetbalcomplex.

De mannen en vrouwen die — bijna — elke week bij elkaar komen omﬁe bestuurlijke zaken door te nemen.

De mannen en vrouwen die de jeugd trainen®
‘%

T e

Eigenlijk verdienen ze allemaal een bedankf"é, een klop op him schouder, een bloemetje of een moment in

de spotlight. 433 Magazine vroeg daarom de voorzitters van de Haagfefnmermeerse voetbalverenigingen

? namen te noemen van vrijwilligers waarvan zij vinden dat die zo'n‘'moment ‘in de spotlight’ verdienen.
: ‘Elke vrijwilliger’, was de spontane reactie, ‘want zonder hen geen voetbal. Waarna er complete waslijsten

met namen werden ingediend.

433 Magazine zette al die namen op een rij en koos geheel willekeurig een aantal vrijwilligers die we
vervolgens aan het woord laten. Zij zijn de representanten van die grote groep vrijwilligers die ervoor zorgt
dat er een heel seizoen gevoetbald kan worden. Door hen te bedanken, bedanken we dus alle vrijwilligers.

Enthousiast. Altijd meedenkend met zijn club. Actief met
hand- en spandiensten of het nu de kantine is of op het
trainings)veld. Dat zijn wel 28 n beetje de beste woorden
om Rob Jansen te omschrij . Zelf doet hij er nogal
bescheiden over ‘( ik doen het nu eenmaal graag’), maar wie
kijkt, in combinatie van het
ers concluderen: met deze
we een echte clubman in het
s overigens, maar ook voor
eg en RKVV Aristos. Want
eed er altijd veel naast zodat

naar het lijstje van activiteite
aantal uren — die kan niet a
inwoner van Abbenes hebbe|
vizier. Niet alleen voor Abbe
zijn eerdere ‘cluppies’ vv Hal
voetbalde — hij

Dat beg
tot zijn

bij Aristos. Hij voetbalde daar vanaf zijn 12e
aarna volgde nog tien jaar Halfweg, voordat
benes. Bij Aristos trainde hij
ij ze op zondag voetbalde. Bij Halfweg
n bij de jeugdafdeling waarna hij bij het

als jeugdsecretaris aan de slag ging. 'Dat
naar Abbenes verhuisde’, weet hij zich nog te

ouding veranderde er niet door, mede

voetballen. Met ‘zijn’ Abbenes 3 kon zelfs meerdere keren
de kampioensvlag gehesen worden. Hij denkt er nog steeds
met plezier aan terug. 'Jammer dat het elftal uit elkaar viel.'
In die periode werd hij benaderd om-algemeen bestuurslid
bij de SV Abbenes te worden. Het antwoord was ja. Beter '
—...=-10G: hij Werd voorzitter en in die functie vierde hij, met alle :
leden, het 25- -jarig bestaan van de SVA, .Na 3-jaar werd hij
weer algemeen hd met een link nhaar de jeugd.

Die ‘link’ werd alleen maar steviger toen zijn dochter Renate
in de D-junioren ging spelen. Rob werd jeugdtrainer en
leider van de groep t/m de A-junioren. Op donderdagavond
ging hij de senioren trainen en dat doet hij nog steeds, naast
het trainen van de F- en E-junioren op woensdagmiddag.
Op zaterdag staat hij opnieuw op het veld, maar dan als
scheidsrechter bij de E en/of F en de senioren.

‘Binnen' is hij nu voetbalcodrdinator en dat betekent dat

hij bij alles betrokken is dat met jeugd te maken heeft.

Hij regelt toernooien voor de jeugd alsmede het jaarlijks
bedrijventoernooi. Een goed gevuld pakket dus, met dank
aan Marian.

‘Gelukkig kan ik op de steun van mijn vrouw rekenen. Maar
als het voetbalseizoen erop zit, mag ik mij op andere vlakken
inzetten.’ Niet zo vreemd, want gemiddeld is hij toch 14

uur per week actief voor de SV Abbenes. En daar moet de
aandacht voor de jongste dochter Renate nog bij opgeteld
worden. Zij speelt op dit moment niet onverdienstelijk

bij de vrouwen ADO Den Haag en — uiteraard — worden
wedstrijden bekeken. k

Hij heeft het er graag voor over, want hij beseft terdege hoe
belangrijk voetbal en de SVA zijn voor het kleine Abbenes
waar iedereen iedereen kent. ‘We bestaan nu 40 jaar en ik
hoop echt dat daar 40 jaar bij komen. Daar kunnen we de
hulp van iedereen wel bij gebruiken, naast het feit dat wij
er ook zelf alles aan doen. Biijorbeeld met 45+ voetbal

op een klein veld. Maar nog meer vruwﬂhgers zou enorm
helpen.’ ~ :

Wat hem zelf betreft is hij in ieder geval duidelijk ‘7o lang ik

plezier in dit werk houd, blijf ik het doen.’




Zonder Rob Jansen geen voetbal

Je hebt vrijwilligers en vrijwilligers. En dan is er nog de
categorie top-vrijwilligers. Als je kijkt naar het aantal uren
dat Rob Jansen in Sport Vereniging Abbenes gestoken heeft
en nog steekt, dan mag je best zeggen dat hij een fraai
voorbeeld is van die laatste categorie. Terecht dus dat hij in

dit nummer in de schijnwerpers wordt gezet.




